
Deze grote stroom van mensen 

Elke dag naar school, naar het werk, in het station, in de gangen van de school, overal grote 

stromen mensen die allemaal in hun eigen wereldje zitten. In hun gedachten of met hun ogen 

aan een scherm gelijmd. Elke dag zoveel contacten maar zo weinig contact met elkaar. Elke 

dag zoveel gepraat maar zo weinig dat er geluisterd wordt. Elke dag die gigantische stroom 

van mensen die aan hun eigen verhaal denken. Maar jij, jij kijkt naar mij, jij luistert naar mij, 

jij bent hier voor mij. Jij bent de zalm in de stroom. 


